
In Memorium Janneke 

11 April 2002 geboren te IJmuiden, en een 

leven als scheepshond. Janneke, die mij op 

diverse schepen vergezelde, bootjes 

wegblafde, knuffels uitdeelde aan wie ze 

wilde ontvangen, graag hondsnoepjes aannam, 

kunstjes kon vertonen…ach. Afgelopen vrijdag 

29e Januari 2016 eindigde haar leventje thuis 

in Zaandam. Staar, doof, artrose en 

dementerend…het was goed zo. Mijn 

‘theemuts’. 

 
De Moeke Zorn, Bontekoe, Waterman, Resnova, Mercurius en als laatste heeft ze rond 

kunnen rennen op het eigen schip: Kaat Mossel. 

 
 

 


